
 

 

 

Winterwonderland Brabant 

 

29 december 2025 - 5 januari 2026 

 

 
 

 

Wie zijn er mee op reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Hedi, Agnes, Auktje, Ien, Jacco, Gaatse, Femke, Jan, vooraan Daniëlle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijdag 29 december 

 

Om half drie vertrekken we vanuit Arnhem met Jan, Femke, Gaatse, Danielle, 

Agnes en Auktje. 

Rond 4 uur arriveren we in Diessen waar ook Ien en Jacco al staan te 

wachten en even later arriveert ook Hedi en is de groep compleet. 

Bij de receptie blijkt dat er geen reservering bekend is voor ons en na een 

telefoontje met Tendens blijkt dat we bij het verkeerde park staan……oeps dat 

is een tegenvaller….we moeten nog een uur rijden naar  het Landal park in 

Someren….. 

Nog een geluk is dat de tante van Hedi achter ons aan kan rijden met de auto 

en een paar mensen en de rollator en bagage anders had niet alles in de bus 

gepast. 

Het is al laat als we de kamers hebben uitgezocht en de bagage hebben 

uitgelaten. Geen tijd meer om te koken dus wordt er frites gehaald met lekkere 

snacks. 

Na het eten is er nog koffie en thee met een lekkere oliebol getrakteerd door 

de tante van Auktje, we smullen er lekker van. 

Iedereen is moe van de lange dag en we vertrekken een voor een naar ons 

bed. 

 

 
 

 

 



 

Dinsdag 30 december 

 

Als we wakker worden zijn we blij verrast door het prachtige uitzicht vanuit ons 

huis. We zitten aan een meertje, heel mooi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 9 uur zit iedereen aan het ontbijt met lekkere broodjes en kerstbrood. 

Na het ontbijt rijden we naar Weert waar we ons welkoms gebakje eten, 

heerlijke grote stukken vlaai, rijst, kersen of appel, mmmm wat smaakt dat 

lekker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We rijden naar de supermarkt waar we weer de boodschappen aanvullen met 

allemaal lekkere dingen. Bij terugkomst gaan een aantal van ons een 

wandeling maken over het park, het is fris maar prachtig zonnig weer. 

Auktje gaat koken, noodles met kip en roerbakgroenten. Alles gaat bijna op en 

zelfs een lekker toetje gaat er nog in. We kijken met elkaar terug op het 

afgelopen jaar en vertellen over de hoogte of dieptepunten die we 

meegemaakt hebben, leuke gesprekken. Hedi blijkt een goede masseuse te 

zijn en geeft Agnes de hele vakantie massages. Echt een talent hoor Hedi. 

In de avond weer lekkere oliebollen en voor ieder een lekker drankje naar 

keuze. We vieren vast een beetje oudejaarsavond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 31 december  

 

We vertrekken rond 12.00 naar Geldrop. Boodschappen gehaald. Een 

rolstoel voor Jan bij een hulpmiddelenwinkel opgehaald. 

Rond 13.30 uur komen we aan bij het restaurant Lekker en Vrolijk. We 

hebben een heerlijke lunch. Er moet natuurlijk gewinkeld worden, voor 

Gaatse handschoenen, sloffen en een warme muts. Hij zit er weer warm 

bij. 

Voor Hedi kopen we knutselspulletjes en haarspelden bij de Hema.  

Hedi koopt voor de groep nog wat lekkers om te trakteren bij de koffie. 

Terug naar het huisje. Samen met Hedi en Jacco maken we een salade  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekker gegeten met elkaar.  

Daarna muziekprogramma kijken met elkaar op tv. 

Auktje vraagt Jacco ten dans en daarna Ien. Ze genieten.  

Van Auktje krijgen we nog een vrolijk masker op. Dat zag er komisch uit.  

Hapjes en drankjes. Oliebollen, appelbeignets, heerlijk smullen iedereen.  

Om 0.00 uur toosten we met elkaar, een  gelukkig en gezond 2026 voor 

iedereen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prachtig siervuurwerk, langs het meertje waar ons huis aan staat.  

Gaatse en Femke gaan als eerste naar de buren. Ze willen naar de 2 

vuurkorven die ze hadden gezien op een dam bij het meertje.  

Ze kwamen na een poosje terug en wat bleek, geen vuurkorf maar 2 

lampen die  de dam verlichten. Hilarisch toch wel. 

Er zijn lekkere gevulde eitjes door Auktje gemaakt en toastjes, kaas en 

worst en natuurlijk oliebollen zoveel als je maar wilt. 

Een aantal gaan naar buiten, het siervuurwerk beleef je dan beter.  

Nog even nagenieten. Moe en voldaan gaan we allemaal naar bed  

Afspraak gemaakt dat iedereen de volgende ochtend mag uitslapen.  

Het is 1 januari 2026. 

 

 

 



 

Donderdag 1 januari 

 

De meesten zijn op de normale tijd wakker, een enkeling wat later. 

Na het ontbijt en koffie met oliebollen gaan we naar Helmond naar de 

film ‘juf braaksel en de mysterieuze verdwijning’. Een parkeerplaats 

vinden was nog wel even zoeken maar wat zijn we blij met de 

gehandicaptenparkeerkaart.  

We hebben mooie plaatsen waar ook de rolstoelen kunnen staan en de 

film is leuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op de terugweg nog even langs de supermarkt voor brood en 

appelbeignets. Er staat ook nog een oliebollenkraam voor heerlijke 

oliebollen. 

Die worden bij thuiskomst met smaak opgegeten en ieder doet waar hij 

of zij zin in heeft. Hedi en Auktje gaan in de sauna en komen heerlijk 

warm en rood weer beneden. De anderen hebben intussen een lekker 

drankje met chips. We gaan om half acht eten in het restaurant op het 

park. We kunnen er lopend naar toe maar wat is het koud! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 2 januari 

 

We gaan op pad naar Beekse Bergen in Hilvarenbeek. 

Het is een rit van een uurtje.  

Het heeft behoorlijk gesneeuwd.  

We komen aan rond 14.00. Eerst lekker koffie drinken en warme 

chocolademelk met slagroom.  

Het is koud en het waait. We gaan souvenirs kopen in een leuk 

winkeltje. 

Met zijn allen het busje in. Een auto safari door het park. Door het 

winterse weer schuilen de meeste dieren. Helaas. We zien uiteindelijk 

nog 3 leeuwen. Steenbokken en gemzen.  

Terug naar het huis. We drinken koffie en thee en nog oliebollen. 

Avondeten is Chili con carne door Auktje gekookt, lekker.  

Met zijn allen kijken we 's avonds naar de film Pietje Bell. Een amusante 

film blijkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 3 januari 

 

Vandaag houden we een rustige dag. Het sneeuwt af en toe en de 

wereld ziet er mooi uit met de verse sneeuw. Het blijft mooi liggen hier 

op het park. 

Auktje en Jacco gaan een wandeling maken maar het is guur buiten dus 

het wordt een kort rondje. 

We kijken de film van Pietje Bell af of doen gewoon lekker niks of 

luisteren naar muziek. Ook een warm bad staat op het programma. 

‘s Avonds gaan we naar een pannenkoekenhuis waar iedereen de 

pannenkoek van zijn of haar keuze mag kiezen, spek, kaas, ananas en 

zelf een pannenkoek met gehakt. Daniëlle trakteert de hele groep en 

een drankje, proost! Er is als verrassing ook nog een lekker ijsje na. 

We glibberen weer terug naar de auto want het heeft weer gesneeuwd. 

De wereld ziet er mooi en licht uit, zelfs in het donker. 

De vakantieherinneringen worden uitgedeeld door Agnes en Auktje en er 

komen lekkere hapjes en nootjes op tafel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 4 januari 

 

Na het ontbijt maken we van Hedi een prinses. Ze wordt vandaag eerder 

opgehaald want ze heeft een feest van haar werk. Ze heeft een mooi 

paars pak aan met een glittertrui en krijgt mooie make up op van Auktje, 

en mooie gouden speldjes in het haar. Ze ziet er prachtig uit. 

Tegen twaalf uur komen de tante en oom van Hedi haar halen.Maar  

o wat een teleurstelling…..het feest gaat vanwege de sneeuw niet door. 

Dat is wel jammer voor Hedi maar niets aan te doen. We zwaaien haar 

uit en vertrekken naar Helmond voor een bowling party. 

We hebben twee mooie banen in een gezellige ruimte en beginnen eerst 

met een lekker drankje. De chocomelk met slagroom vindt steeds grote 

aftrek. Een grote portie bitterballen staan ook al klaar, dat gaat er goed 

in met die kou. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De dames vormen één ploeg en de heren ook. De eerste ronde wint 

Auktje bij de dames en Ien bij de heren. De tweede ronde is Agnes de 

winnaar samen met Jacco. Iedereen geniet van het leuke spel. 

Bij thuiskomst gaan we eerst allemaal de koffer zoveel mogelijk 

inpakken. Agnes gaat wandelen met een paar mensen. 

Als avondeten besteld Auktje voor ieder een heerlijk wokgerecht naar 

keuze. Jacco en Auktje halen het samen op, het eten is goed warm en 

smaakt erg goed, we smullen ervan. De laatste toetjes worden 

opgemaakt, natuurlijk met veel slagroom…… 

Onze laatste nacht in Brabant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandag 5 januari 

 

De meesten zijn al vroeg wakker, altijd een beetje spannend zo’n laatste 

dag. Er is slecht weer voorspeld, we willen daarom op tijd vertrekken. 

Auktje brengt Jacco en Ien naar de receptie waar ze worden opgehaald 

door de taxi. 

We rijden eerst naar Geldrop om de rolstoel terug te brengen. De weg 

naar Arnhem is redelijk goed te doen. 

Als we in Arnhem aankomen sneeuwt het behoorlijk en de wegen zijn 

slecht. Daarom vertrekken Agnes, Gaatse, Femke en Jan direct naar 

Drachten, het is nog een hele reis met dit slechte weer. 

Daniëlle wordt in Arnhem opgehaald door de taxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen bedankt voor de leuke vakantie en misschien tot ziens, 

Liefs Agnes en Auktje 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


